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Elke dag wipte Kip van haar tak

en maakte een trip.




Ze kroop door een heg.

‘Ha Kip, hoe is je trip?’ vroeg Sjaan.
‘Goed,’ zei Kip. 'lk heb trek.’

En ze kreeg graan van Sjaan.










Kip scharrelde naar de volgende tuin.
‘Ha Kip, hoe is je trip?’ vroeg Opa Slof.
‘Goed,’ zei Kip. Ik heb jeuk.’

En ze schuurde haar veren in het stof.







Kip fladderde verder.

‘Ha Kip, hoe is je trip?’ vroeg llias.
‘Goed,’ zei Kip. ‘'lk heb dorst.’

En ze dronk uit zijn waterplas.






