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Kijk, daar heb je Poes. Ze woont in het
Openluchtmuseum. Ze wrijft over haar
buik, die knort van de honger. Ik ga
gauw naar het dorp, denkt ze. Daar is
altijd wel iets te eten.






Het Zaanse Plein is niet ver. Maar het is

altijd leuk om in de oude tram te rijden.
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Poffertjes
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Poes ruikt poffertjes en
friet. En ze ziet een winkel
waar ze ijs verkopen. Best
lekker hoor, alleen heeft ze
daar nu geen zin in. Wat ze
wel wil? Een lekkere vis!



De vijver zit vol met vis, maar daar kan
Poes niet zomaar komen. Ze heeft een
boot nodig om te kunnen vissen.




