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Het is nacht in het bos en iedereen slaapt.
Nou ja, bijna iedereen.



Hallooo!
Wie wil er met ons
meedoen?




Vleermuis Flaps en haar beste vriend Worm zijn wakker.
Normaal spelen ze de hele nacht.
Maar nu heeft Worm geen zin meer.




‘Zal ik je anders duwen?’ vraagt Flaps.

‘Nee, dank je, zegt Worm.

‘Zullen we verstoppertje spelen?’ vraagt Flaps.

Worm zucht alleen maar.
‘Zullen we dan doen wie het langst stil kan zijn?’ vraagt Flaps.

‘Ik zal heel stil zijn, echt waar’

‘Nee, laat maar, zegt Worm.

‘Maar wat zullen we dan doen?’ vraagt Flaps.

‘Ik doe niet meer mee, zegt Worm.




‘He, moet je weg?’ vraagt Flaps. &
‘Ik moet naar bed, zegt Worm.‘lk ben al de hele nacht op
om met jou te spelen. En ik moet over een paar uur al
naar het vogelfeest.
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‘Hoezo hebben de vogels Worm wel uitgenodigd en
mij niet?’ zegt Flaps verontwaardigd.

‘Weten ze wel hoe saai Worm soms is?

En zo moeilijk kan het toch niet zijn om overdag
wakker te blijven?’



