MIJN GOUDEN BOEKIJE OVER

RUBINSTEIN



"""""""""""" 1916 Fiep Westendorp werd geboren op
17 december 1916 in Zaltbommel.

Figenlijk heette ze Sophia

Maria, maar iedereen

noemde haar Fiep.




Fieps moeder was huisvrouw

en haar vader was leraar op
de openbare lagere school in
Zaltbommel.

Haar broer Joop was drie
jaar ouder en drie jaar
na Fiep werd zusje Aja
geboren.



Al van jongs af aan was Fiep altijd

en overal aan het tekenen. Vooral
poppetjes tekende ze graag. En
dan vooral in gekke houdingen,
want Fiep hield van grapjes

maken. Ze wist zeker dat

ze illustrator wilde worden. Een
illustrator maakt tekeningen bij
verhalen en dat wilde Fiep ook.



Haar vader waarschuwde
haar: ‘Kunstenaar worden
betekent: een leven lang
armoe lijden op een
zolderkamertje.” Toch
steunden haar ouders haar

altijd in haar keuze. In die tijd was het

nog bijzonder als een
meigje een opleiding
ging volgen en ging
werken. De meeste
meisjes gingen
trouwen in plaats van
verder leren. Maar
als je getrouwd was,
mocht je niet meer
werken. Dus dan werd
je huisvrouw en dat
wilde Fiep absoluut
niet!
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Na de middelbare school ging
Fiep haar droom achterna: ze
volgde een kunstopleiding aan de
Koninklijke School voor Kunst,
Techniek en Ambacht in Den
Bosch. Ze was het enige meisje in
de klas. Elke dag reisde ze met de
bus heen en weer. Ze had altijd
een klein schetsboekje bij zich.
Daarin tekende ze onderweg de

andere mensen in de bus die haar
opvielen.

Fiep met de jongens uit haar klas op
excursie in Amsterdam.



Op school haalde ze allemaal goede

cijfers en ze slaagde cum laude.
Voor dit affiche kreeg ze een 10!
Alleen perspectief tekenen vond ze
vreselijk moeilijk.
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