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Sipke komt op stoom





‘It boezemwetter stiicht,’ seit pake. 
‘It eazet fan ’e moarn.
Hup, Sipke, yn ’e auto.
It Woudagemaal moat oan!

‘Het boezemwater stijgt,’ zegt opa.
‘Hup, Sipke, kom, we gaan.
We zetten, omdat het regent,
het Woudagemaal snel aan!





It komt troch it klimaat
dat dat no faker pompe moat.
En troch dy tegeltúntsjes
kin it wetter net goed fuort.’

Dat moet steeds vaker pompen,
vanwege het klimaat.
En door die tegeltuintjes
blijft het water staan op straat.’  



Het mooie, oude stoomgemaal
blaast wolken witte mist.
Vandaag mag Sipke met opa mee,
want die is machinist.

It moaie, âlde stoomgemaal
blaast wolken wite mist.
Sipke mei hjoed mei te sjen,
want pake is masinist. 





De kleuren fan de liedingen
leart Sipke ien foar ien.
Troch brún rint oalje, stoom is read
en wetter dat is grien.



Heel vlot leert Sipke uit zijn hoofd
wat alle leidingen doen.
Door bruin loopt olie, stoom is rood
en water dat is groen. 




