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Het kleine winkelkarretje had maar één wens. Hij wilde weten waar 
de boodschappen naartoe gingen. Hij vroeg het aan iedereen.

‘Geen idee,’ zeiden de grote karretjes.
‘Ze gaan hier heel ver vandaan,’ zei die met het slingerwiel.
‘Dat gaat ons niet aan,’ zei de oudste die altijd voorop stond in de rij. 

Hij had al wat roest in de hoeken. ‘We hoeven niet alles te weten.’



Op een avond toen de winkeldeuren sloten, stond het kleine  
winkelkarretje vergeten in een hoek. Zijn kettinkje hing los.  
Voorzichtig gleed hij door het donkere gangpad, tussen de spullen 
door, naar achteren.



‘Waar ga je heen?’ fluisterden de wasknijpers.
‘Kijken waar de boodschappen naartoe gaan,’ zei het winkelkarretje.
‘Mogen we mee?’ vroegen ze.
‘Spring d’r maar in,’ zei het winkelkarretje.



Terwijl het kleine winkelkarretje naar de uitgang reed, 
sprongen de vuilniszakken er ook gauw bij. En daarna 
een krop sla, een doosje eieren, een busje 
peper en een zak met hondenbrokken. 
De krat limonade mocht niet mee.

‘Te zwaar,’ zei het winkel-
karretje. 

Het stokbrood wel, omdat  
dat boven alles uit kon kijken.








