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Aisha

geeft nooit op!
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EEN L UXE G O UDEN B OEKJE



Dit is Aisha.

En dit is haar school.

Het is een grote school, met veel klassen en
heel veel kinderen.



Aisha houdt erg van leren.

Rekenen en taal vindt ze leuk. En lezen ook. Maar
de woorden goed uitspreken is soms best lastig.
Daarom krijgt ze extra les van juf Sofia.




‘Ma-nie-la’, probeert Aisha.

‘Manila’, herhaalt juf Sofia.

Aisha probeert het nog een keer. ‘Ma ... nila.

Ze straalt helemaal als ze het goed zegt. ‘1k woon
in Manila. En ons land heet ..’

‘De Filippijnen’, helpt juf Sofia.

Aisha kijkt naar haar lippen.

‘De Fi-lippijnen’, zegt ze dan. ‘Poe, dat is een lastig
woord. Maar ... het lukte!”

De juf knikt en klapt in haar handen. ‘Het praten
gaat steeds beter. Applaus voor jou/

‘Applaus voor mij’, zegt Aisha blij. En samen
oefenen ze door.







Even later loopt Aisha over het plein terug naar
haar klas. Bij het grote hinkelvak blijft ze staan.

Vlug maakt ze een paar sprongen.
Yes, dat ging goed! Ze maakte zelfs een draai!



Als het pauze is, gaat ze vragen of Sunshine met
haar wil elastieken. Dat doet Aisha ook heel graag.




Hinkelen en elastieken kon Aisha vorig jaar nog
niet zo goed. En nog langer geleden kon ze bijna
niet lopen. Maar gelukkig ging haar mama met

haar naar het ziekenhuis.
En daar moest Aisha oefenen en oefenen ...




