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Wie-is-wie
in het Grote
Dierenbos




Meneer de Uil Bor de Wolf
Bedaarde nieuwslezer. Zit meestal op zijn tak met een Eigenaar van het Dieren-
krant onder een vleugel. Licht verstrooid. Gevleugelde bosse café Het Praathuis.
uitspraken: ‘Lieve kijkbuiskinderen” en ‘Denk erom: Serveert daar glaasjes

oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker!’ prik (grenadine), enkele
en dubbele porties

beukennoten. Trekt zich
soms terug in het Enge
Bos om even allenig te
wezen en naar de maan te
huilen. Speelt accordeon.
Gevleugelde uitroep:
‘Huuuuuu!”’

Stoffel de Schildpad
Vrij langzaam dier, dat
over een stoomvoertuig
beschikt en daarmee
toch sneller is dan Zoef
de Haas. Heeft vaak last
van zijn schild en wordt
daar flink appelig van.

Juffrouw Ooievaar
Ongekroonde koningin van het
Grote Dierenbos. Kordate, zeg
maar enigszins bemoeizuchtige

regelaar. Voorzitster van vele clubs
en comités. Trad eind jaren zeventig
op in de Willem Ruis Show. Werd
verliefd op Willem Ruis.




Ed en Willem Bever

Technische jongens, praten in
klussersjargon. Adverteren in De
Fabeltjeskrant met Gebroeders Bever,
gespecialiseerd in Kunst- en Vliegwerk.
Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend:
Eduard en Willem Bever'.

Lowieke de Vos
Sloddervos. Dol op
lekkere hapjes. Smikkelen
en smullen! Roept om de
haverklap: ‘Hatsikidee!’

Truus de Mier
Altijd in de weer met veger
en blik, zwabber en zeem,
zoals het een nijvere mier
betaamt. Zelfs de plinten
krijgen dagelijks een sopje.
Gevleugeld stopwoordje: ‘Tuut-

tuut-tuut-tuut!’
(Ome) Gerrit de Postduif

Beheerder van het Dierenbosse Post- en
Opduifkantoor, waar hij alle loketten beduift.
Heeft jarenlang in de duiventopsport
meegedraaid tot een blessure daar een eind
aan maakte. Heeft al jaren niet meer gevlogen.



Meneer de Raaf
Verwarring stichten, plagen
en choqueren. Bij Meneer
. de Raaf zit het venijn in
de staart en dat zullen zijn
mededieren weten. Vooral
Juffrouw Ooievaar is het
doelwit van zijn streken,
maar die kan dan ook wel

Zoef de Haas wat tegengas gebruiken...
Op alle fronten het snelste dier op

het Braamstruikse Binnenpad en
tevens hulpje van Juffrouw Ooievaar.
Wordt nog wel eens ‘zenuwenlijer’ en
‘hielenlikker" genoemd. Roept daarbij
(heel snel): "Zoef, zoef.’

Chico Lama
Verre neef van Zaza Zebra.
Komt van oorsprong uit het
Derde Buitenbos en is uitbater
van de foodtruck Chico’s
Place. Werd in 1986 gekozen
tot Bosmeester. Uitroep:
‘Carambal’

Martha Hamster
lets te toegewijde,
voormalig verpleegster.
Schudde niet alleen het
kussen op, maar ook de
patiént. In het geheim
verliefd op Willem Bever. Myra Hamster
Oudere zus van
Martha, en veel
nuchterder.




Peter Panda
Rondbuikige, nieuwe beer in
het Grote Dierenbos. Houdt niet
van bamboe, maar wel van de
taco’s van Chico Lama. Komt
oorspronkelijk uit het Buitenste
Bamboebos en is een neef
van Droes de Beer. Motto: Een
probleem is slechts een oplossing
die op zich laat wachten.

Zaza Zebra

Dokter van het
Dierenbos, getrouwd
met Meindert het
Paard, die eveneens
een medisch beroep
uitoefent.

Isadora Paradijsvogel
Flamboyante dame met een verleden
als vaudeville-artiest, die nog graag
elke gelegenheid aangrijpt om haar
kunsten te vertonen. Echte naam:
Doortje Spreeuw. Noemt haar mede-
Dierenbos-bewoners graag ‘troeletje’.

Wally Windhond
Beroemde dj die de feesten
in het Dierenbos opluistert
met zijn opzwepende beats.
Uitroep: ‘Waar zijn die
handjes?’



De spannende
picknick







‘Goeiemorgen lieve lezertjes! Het is vandaag echt een heerlijke
ochtend. Wat is er aan de hand, vragen jullie je af? Welnu, Juffrouw
Ooievaar heeft een picknick gepland. Een maaltijd in de open
lucht! En alle dieren in ons Grote Bos zijn uitgenodigd! Behalve de
muggen en de bijen, natuurlijk. Ha, ha.’



Juftrouw Ooievaar komt de stapel uitnodigingen voor de picknick
afgeven op het postkantoor. Ome Gerrit de Postbode gaat er
meteen mee aan de slag.

‘Spoedbestelling van Juffrouw Ooievaar!” Hij werpt de Bever-
broeders twee enveloppen toe.

‘Okido! Leg maar op de bank, Ome Gerrit. Bekijken we ze later
well’



‘Ha, Stoffel! Heb ’r
ook één voor jou, sloom
schildpadje!”

‘Post, Lowieke, Meneer
de Raaf. En kijk eens aan,
ook post voor de Dames
Hamster!”

Hijgend rent hij verder
richting Het Praathuis.
Tot zijn vreugde zijn daar
een heleboel dieren bijeen.

‘Ah, nu jullie hier allen
byj elkaar zijn, kan ik alle
post van Juftfrouw Ooie-
vaar in één keer kwijt!

Ik loop me suf van al dat

gesjouw!’




Alle dieren openen nieuwsgierig hun enveloppen.

Tuftrouw Ooievaar nodigt ons uit voor een... pik-een-nik... Wat 1is
dat nou weer?’ vraagt Jodokus de Marmot.

‘En we moeten om negen uur s ochtends klaarstaan,” leest Droes
de Beer opgewonden verder.

‘Hatsikidee, een picknick, dat wordt smikkelen en smullen!” Lo-

wieke wrijft verlekkerd over zijn buik.




Maar Bor is niet blij. ‘Huu! Wat 1s dat nikkepikkeding? En

waarom ben ik helemaal niet uitgenodigd?”’

Ome Gerrit kijkt meteen zijn postzak nog 'ns goed na, maar die is
echt helemaal leeg.

‘Het spijt me, Bor. Ik heb geen uitnodiging voor jou,” stottert hij
verbaasd.




De volgende ochtend staan de dieren klaar op de afgesproken
plek.
‘Geachte mededieren! Is iedereen er klaar voor? We vertrekken

om precies negen uur, want het is nog een flink eind lopen naar het
Verre Meer.’

Tuftrouw Ooievaar!” Bor komt aanrennen. ‘Kan ik u misschien
even spreken? Huu, waarom mag ik niet mee nikken en pikken?’




‘“Wat loop jij nou weer te bazelen, rare wiebelwolf? Alle dieren
zijn uitgenodigd dus jij ook. Maar alleen op vertoon van je
uitnodiging.’

Maar ja, die heeft Bor dus niet.

‘Dan mag je dus niet mee!” antwoordt Juftrouw Ooievaar beslist.

‘Regels zijn regels. Anders wordt het een janboel! Alle dieren
verzamelen! Volgen jullie mij maar!”
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Hijgend komt Ome Gerrit de
werkplaats van de Gebroeders
Bever opgerend.

“t Is allemaal mijn schuld, ik
ben de uitnodiging vast ergens
verloren!” jammert hij.

‘Misschien vind je 'm nog
ergens, troost Ed hem. ‘Dan
kan hij met ons mee. W1j gaan
er ook zo heen. Zodra de
Stoftelmobiel weer tiptop en
spic en span is gaan we met z'n
allen lekker picknicken bij het
Verre Meer.’

‘Da’s een geweldig plan,
jongens! Ik loop de weg terug
om de uitnodiging te zoeken!’







