TINKEREN
TANKER
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‘Twee goede vrienden waren op zoek naar werk en een plek om te
wonen. De een was Tinker, een bruin konijn en een uitstekende
monteur. De ander was Tanker, een groot en sterk nijlpaard.



Plotseling zagen ze een bord.

“Toeterwoude’ stond erop. Vanaf de
heuvel zag het stadje er prachtig uit.
Tinker ze1: ‘Kijk, bootjes in de haven!
En kijk, daar gaat de trein.’




‘Kijk, die oude, lege werkplaats achter het
station,’ zel Tanker. ‘Dat zou een fijne plek zijn
om te werken. Kom, we gaan erheen.’
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Maar...

BOEM, KLINGEL, BAMMM!
De trein reed z6 van het spoor!
‘Wat nu? Wat nu?’ riep de machinist.
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Tinker en Tanker wisten wat ze
moesten doen. En ze deden het.
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Met een brom en een grom ;ette
Tanker de trein terug op het spoor.
Ondertussen repareerde Tinker de
slagboom.

‘Hoera!’ juichten alle passagiers. En
de trein boemelde verder.



