Herman was een rustig hangbuikzwijn.

Elke ochtend dat gekakel aan zijn kop. Dat geschreeuw over wie de eerste was. Dat gekakel over de beste en de eerste zijn, dat maakte hem knorrig.

Het eerst een ei kon leggen. Of het snelste, het beste kon rennen. Dat vond hij niet fijn.



