
Fossielen

Eeuwenoude fossielen
springen doodgewoon
met hun stramme knieën
op de xylofoon. 

Zwaan

De zwaan is zo zwierig en sierlijk:
een waterballetdanseres.
De leeuw is dan wel de koning,
maar zij is de kroonprinses. 

Volière

Vogels in een volière,
zo kleurig en zo mooi,
fladderen tussen de bladeren
op zoek naar de deur van de kooi.

Finale

De dieren maken een optocht:
van leeuw tot koekoek tot kwal.
Zo vieren ze vrolijk dansend
het dierencarnaval.

Koekoek in het diepst 
van het woud

De koekoek was zo eenzaam
in het donkere woud.
Maar nu heeft hij een vriendje,
lief en heel vertrouwd.

Pianisten

Hoe heten die vreemde beesten,
die snoeshanen die je daar hoort?
Het zijn de pianisten!
Een hele bijzondere soort.

BOEK + CD 

In dit kleurrijke boek (met CD!)
trekken de allerleukste dieren die 
Fiep Westendorp heeft getekend, 
in een vrolijke optocht voorbij. Ze 
passen heel goed bij het muziekstuk 
Carnaval der Dieren uit 1886 van de 
componist Saint-Saëns. Alle 14 delen 
van het muziekstuk hebben een dier 
als onderwerp. Een meesterlijke 
manier om kinderen met klassieke 
muziek kennis te laten maken! 
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Een dierencarnaval! 
Wat hoor je dan zoal? 
Zitten er leeuwen of tijgers tussen? 
Luister maar naar de gebroeders Jussen 
want die spelen op hun best
met het Concertgebouworkest. 

Naar het muziekstuk van 
Camille Saint-Saëns, 

in een uitvoering van 
het Koninklijk Concertgebouworkest

met Arthur en Lucas Jussen 
Versjes van Marjet Huiberts, 
voorgelezen door Fay Lovsky
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