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Aan de kade ligt een reusachtig stoomschip.
Het heet Rotterdam en gaat voor de allereerste
keer op reis. Helemaal naar Amerika!

Polly en haar hondje Sprits mogen mee, want
Polly’s moeder gaat zingen voor de passagiers.

Met Sprits in haar armen loopt Polly het schip op.



Als ze wegvaren, klinkt de scheepstoeter.
Heel Rotterdam kan het horen!

Het duurt wel acht dagen voordat ze in
Amerika zijn.
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Aan boord is van alles te doen. De Rotterdam

is net een varend stadje. Polly vindt het jammer
dat Sprits niet bij haar kan blijven. Hijj zit
samen met de andere dieren in de kennel.




‘Ella, lieverd, luister eens, ik sprak net de
steward. Sprits is ontsnapt uit de kennel.

Nergens meer te vinden...’




Polly’s vader probeert zachtjes te praten.
Maar Polly hoort het toch.
Wat zegt papa? Sprits weg? Hoe kan dat nou?




Als haar vader en moeder naar de bar zijn,
besluit Polly Sprits te gaan zoeken.
Ze glipt de hut uit.




