Arthur Japin

Kglja

Sint-Petersburg en de Tsjaikovski’s — een grote
historische roman van de meester in het genre.

Koljais acht jaar oud, doof en zonder woorden, als de
gebroeders Modest en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski zich over
hem ontfermen. Vele jaren reizen ze met de jongen door
Europa en bevrijden hem uit zijn isolement. Wanneer de
beroemde componist onverwacht overlijdt, twijfelt Kolja
direct aan de officiéle doodsoorzaak. De ware toedracht
wordt angstvallig verzwegen, maar stilte kent voor een dove
als Kolja geen geheimen. Hij heeft drie dagen — tot de staats-
begrafenis — om de waarheid te achterhalen. Maar terwijl
Sint-Petersburg gonst van de geruchten, rijst de vraag of

hij de Tsjaikovski’s, die hem leerden spreken, niet beter

dient door nu te zwijgen.
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DEEL1-H.1 Kolja

Sinds ik tien was

Pjotr lljitsj

Terwijl Bob

H. 2 Notities van Modest Cahier 11875
Hier is geen leraar nodig

Denk niet dat wij

Alina Ivanovna Konradi

H. 3 Sofronov had de kachels

al gedoofd

‘Wil je me d’r iets meer over vertellen?"...
Kennelijk was er aangeklopt

‘Ishet om de zonden'...

Mij duizelde het onderhand

H. 4 Notities van Modest Cahier 11 1876
Wij staan op de drempel

H.5 ‘Alsdieheren’...

Boven aan de trap

‘Pardon?’

H. 6 Notities van Modest Cahier 11 1876
Nadat hij Sofja Aleksandrovna
Vervolgens moet ik

In de nacht

H. 7 ‘Hij is zo moedig geweest, ...
Hier had ik nog niet bij stil gestaan

‘Dat wil ik!"...

H. 8 Notities van Modes 11 1876

13 juli 1876

H. 9 Dacht ik aan woorden

DEEL 2 — H.10 En mensen begrepen
Hij sloot zijn ogen

‘Ik snap het niet, ...

‘ledereen zegt juist’...

H. 11 Notities van Modest Cahier 11 1876
27juli 1876

1 augustus 1876

Een paar tellen bleef ik stil

H. 12 Van Diaghilevs appartement
‘Wellicht kan ik de beslissing’...

‘Wat stond er in zijn brief aan jou?'...
H. 13 Notities van Modest Cahier 1v 1878
Na het middagmaal

‘Zij zal niet moeilijk doen’...

H. 14 Het kantoor

Lev Bertenson zag grauw

‘Hij schrijft een verslag'...

H. 15 Notities van Modest Cahier 1v 1878
17 januari 1878

18 januari 1878

25 januari 1878
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H.16 ‘Hetisalsofik ...

‘Hoeveel later zijn die begonnen?’...

H. 17 Notities van Modest Cahier v 1879
‘Je zegt ze maar dat ik te druk ben’...

In de middag bij Goljitsin

H. 18 Doden ogen elk uur wat doder
Toen ik uit de keuken kwam

H. 19 Notities van Modest Cahier vIII 1882
21 mei 1882

H. 20 Tegen de tijd dat ik bij

Het Vasiljevski-eiland lag er verlaten bij

DEEL 3 — H. 21 Dan zal ik de zwaan spelen
Een van de bantsjiks

Altijd is de liefde in Rusland vrij geweest
H. 22 Notities van Modest Cahier X 1884
21juni 1884

Nu het orkestreren van Petja’s derde suite
H. 23 ‘Ditis een van die dagen’...

Het hok van de conciérge

Normaal nemen mensen daar genoegen
mee

Het zijn geen dingen

H. 24 Notities van Modest Cahier X111 1887
Hier brak Kolja opnieuw

H. 25 De stoet kwam moeizaam

De zachtgroene fagade van het theater
Spijtig schudde hij zijn hoofd

H. 26 Notities van Modest Cahier xvI 1890
24 oktober 1890

27 oktober 1890

H. 27 ‘Datis heel vriendelijk van u,’...
Terwijl Jelizaveta Jakobi naar boven liep
Sommige woorden zijn zo kaal

‘En dddrom hebben ze’'...

H. 28 Notities van Modest Cahier XVIII 1892
12 december 1892

‘Heb jij het nou over de liefde?’

H. 29 In de Kazankathedraal

Ik stak mijn hand op

H. 30 Notities van Modest Cahier X1x 1893
8 september 1893

Zij stond tijdens deze tirade

H. 31 ‘Dan is het nu ongeveer zover’
‘Dus die hele onzin'...

‘Dat kan ons gebeuren, ja’

H. 32 Notities van Modest Cahier X1X 1893
Thuis

Hoe hij tegenover anderen

Nawoord



