Het Veer
S.Vestdij

Voorgelezen door Job Cohen

Het veer speelt in 1348. Een naamloze ik-verteller zwerft door
Europa, voor de ‘zwarte dood’ uit reizend. Bandeloos en god-
deloos als hij is, en bovendien voorzien van ‘bepaalde uiterlijke
kentekenen’, heeft hij wel eens gedacht de duivel zelf te zijn.
Onderweg laat hij zich per veerboot de rivier overzetten. Hij is
in gezelschap van een vijftal medepassagiers. Als de groep de
overzijde bereikt heeft, en iedereen met uitzondering van de
veerman en de ik-verteller zijn reis heeft vervolgd, blijkt er
onder het zeil op de bodem van de veerboot al die tijd een
door de pest verminkt lijk te hebben gelegen.

Het veer bevat naast de titelnovelle de volgende korte ver-
halen: De bruine vriend, De oubliette en De verdwenen horlo-
gemaker.

Hij werd door Menno ter Braak ‘de duivelskunstenaar’ ge-
noemd, en door Adriaan Roland Holst ‘de man die sneller
schrijft dan God kan lezen’. Niet voor niets, want Simon Vest-
dijk (1898-1971) heeft een kolossaal oeuvre bij elkaar geschre-
ven: 52 romans, 57 novellen en korte verhalen, 33 essaybundels
en ruim 20 dichtbundels.
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Het veer

Ik sprak over het toeval

Ik heb een kruid gevonden

Ik geloof zeker dat noch de boer
De bruine vriend

Een oude poort met een

Mijn eigenlijke verhaal

Een halve week later

Onze gymnastiekonderwijzer
Het meest verbaasde zij mij

‘O, dan is het dus een week’
Toen mijn zuster meende

‘Grote Henk?’ vroeg dominee
Buiten wenkte ik de luidruchtige
Juist toen Jelte Veenstra
Vissersboten kwamen nooit
Neen, verdronken is hij niet



Ccb3

1 De oubliette

2 Hij hoorde kloppen

3 Veel verder dan deze gedachte

4 |n toernooien vocht Hugo zelden

5 Toen smeekte hij de slotenmaker

6 Tegenover zijn moeder deed hij

7 Enige maanden daarna

8 Diezelfde nacht droomde Hugo

9 Bij iedere hoek

CcDh4

1 De verdwenen horlogemaker

2 U had ook stekeblind

3 Het gezicht van een kier

4 Door het bestuderen van deze kring
5 Veel deed het hem niet

6 Langzaam stond de vrouw op

7 Albertus Cockange

8 Eindelijk ontwaakte Albertus Cockange
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