
“Zo jongen, fijn dat je er bent,” zegt meneer Vincent  
als hij de deur open doet. “Kom binnen en ga zitten.  
Dan haal ik intussen limonade voor je.”

Camille gaat zitten. Hij kijkt goed om zich heen. Meneer 
Vincent is een kunstenaar. Hij maakt schilderijen in alle 
kleuren van de regenboog. Het hele huis hangt er vol mee.

Meneer Vincent geeft Camille een groot glas groene limonade.

“Drink maar rustig op,” zegt hij. “En vind je het goed als ik 
dan nog wat schilder?”

“Ja hoor,” zegt Camille. “Wat bent u aan het maken?”

“Als het klaar is, mag je het zien,” zegt meneer Vincent.





Met een kwast smeert meneer Vincent verf op het doek. 
Hij schildert nu al een hele tijd. Camille zit op de stoel  
en wacht. Hij kan niet zien wat meneer Vincent maakt.  
Hij ziet alleen de achterkant van het schilderij. En daar 
staat niks op. 

“Meneer Vincent,” vraagt hij dan. “Waarom is uw huis 
eigenlijk geel?”

Meneer Vincent stopt met schilderen.

“Dat is een hele goede vraag,” zegt hij. 





“Ik vind geel een mooie kleur. Geel is de kleur  
van de zon, van korenvelden en van verse boter.”  


