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EEN GOUDEN BOEKIJE



Kasper zingt het hoogste lied,
hij voelt zich blij van binnen
daar met z'n meisje in het riet,

dat zachtjes lijkt te spinnen.

Die bloemen kreeg ze net van hem,
die paarse vindt zij prachtig.
En Kasper zingt met mooie stem

en roeit intussen krachtig.

De moedereend zwemt trots voorbij,
met haar zes leuke kindjes.
De kikker kwaakt, wat is hij blij,

ineens met zoveel vrindjes.

De hond houdt ook een bloempje vast.
Hij vindt het f1jn, dat drijven.
Er zingt een vogel in het riet,

kon 't zo maar altijd blijven...









Voor Pasen gaan we eitjes kleuren,
pak de spulletjes maar gauw.
Maar het moet precies gebeuren,

anders zit de verf op jou!

Ja, dat kleuren moet je leren:

eerst wat verf op ieders kwast.

Dan eens op een ei proberen.
Doe je best, het lukt je vast.

Eén eikan je wel vergeten,
daar kwam al een kuiken uit.
Hij heeft de schalen weggesmeten

met z'n eigenwijze snuit.

Morgen is de tafel prachtig,
ieder eiis mooiversierd,
Terwijl de haas denkt: allemachtig,

wordt dit feest voor mij gevierd?
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‘s Zomers kun je buiten spelen,

want het is een warm seizoen.

De grote zon staat dan te stralen,

iets anders hoeft ie niet te doen.

Je kunt de stoep vol krijten

en rennen door de straten.

En naar het strand, kamperen,

of gewoon de hond uitlaten.









