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Als het dag is, komen 
de mensen op bezoek.
Ze komen voor de 
schilderijen en de 
beelden en de foto’s 
en de vazen en de 
schalen en de 
tekeningen en nog veel 
meer. Ze komen om 
goed te kijken naar 
wat er te zien is.







Houtje ziet een stoel. 
Hij heeft nog nooit een stoel gezien.

Ben jij om naar te kijken? vraagt hij.

 Ja, zegt de stoel, en ook om op te zitten. 
Maar nu zit er nooit meer iemand op mij. 
Nu ben ik alleen om naar te kijken. 
Dat komt omdat ik zo bijzonder ben.

Ik ben ook bijzonder, zegt Houtje. 
En ik ben ook om naar 

te kijken.



En dan ziet Houtje 
Blauwtje, in een hoek 
van een groot schilderij. 
Hij heeft Blauwtje 
nog nooit gezien.

Ben jij om naar te kijken? 
vraagt Houtje.

Ja, zegt Blauwtje, en ook 
om te vliegen.

Je hoeft zeker nooit te 
vliegen, zegt Houtje, omdat
je zo bijzonder bent.

Maar ik wil het juist graag, 
zegt Blauwtje.

Doe het dan, zegt Houtje.


