JAN Konijn, Eend en Muis waren de beste vrien-
den en trokken altijd samen op. Alle drie hadden ze
een hekel aan water.



Als het ook maar leek te gaan regenen — floep! — stak
Muis zijn paraplu op. Eén druppel water en — hoep! —
daar haalde Jan Konijn zijn regenjas en laarzen tevoor-
schijn.
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Eend, die toch van regen en waterpoeltjes en ook
van de grote eendenvijver zou moeten houden, had
nog ecen grotere hekel aan water dan Muis en Jan
Konijn bij elkaar.






