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In de uitgestrekte bossen van het Hoge Noorden
leefde eens een kleine beer. Zijn naam was Mika.
In de zomer speelde hij op het mos tussen de bomen.



Hij spetterde
graag in de
rivier.

Daarna liet hij zich
opdrogen in de zon.
Heerlijk vond hij dat!



Beertje Mika was ook dol op eten. Mama Beer
zorgde rond etenstijd voor bosbessen en vis.

Soms bracht Papa Beer
honing mee. Dan was
het pas écht feest!



Het leek wel of er geen eind kwam aan de zomer. Op een
dag waren de blaadjes van de berkenbomen geel en vielen
er witte vlokjes uit de lucht. Mika begreep er niets van.



‘De koude winter komt eraan,
kleine beer, zei de Oude Uil. ‘Dat
witte spul heet sneeuw. Spoedig zal
het hele bos ermee bedekt zijn.

Winter? Sneeuw? Mika had
er nog nooit van gehoord.
‘In de winter wordt het
heel koud. Niet
alle dieren vinden
dat leuk, zei
de Oude Uil.



‘Kijk maar: de kraanvogels vliegen naar het Warme Zuiden.
‘En ik dan?’ vroeg Mika. ‘Tk heb geen vleugels!’
‘Kleine beren blijven hier, zei de Uil.

‘En wat moet ik dan doen?’ Mika keek bezorgd.

‘Kan ik wel gewoon spelen en bosbessen eten?’



