DE KRANTENDPOLS

Verhaaltje van NIENKE DENEKAMP
Tekeningen van PETER PONTIAC

EEN GOUDEN BOEKIJE

3

RUBINSTEIN



By het koffiezetapparaat stond
de fotograaf op z’n gemak koffie
te drinken, terwyl hyj eigenlyk
een foto moest maken van

een brand in de stad.
“Ik zal dit
varkentje eens

even wassen'!”

dacht de

Krantenpoes.




De drukkers zaten tussen grote rollen papier te

kaarten. En de Krantenpoes zag dat de drukpers
maar op halve kracht draaide. “Dit gaat niet goed
zo,” dacht de Krantenpoes.



In het fietsenhok waren de bezorgers een potje aan
het voetballen. Hun fietstassen puilden uit van de
kranten die nodig bezorgd moesten worden, maar

ze maakten geen aanstalten.



Het was nu byna helemaal licht. De Krantenpoes

was moe. Ze dacht: “Ik wil wel graag een dutje
doen, maar eerst moet ik alle harde werkers een
complimentje geven. Ik ben wel erg streng voor ze
geweest.”

Ze liep daarom op een sukkeldrafje terug naar
de redactie en gaf onderweg 1edereen een kopje.



